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HERVORMDE GEMEENTE 
OOSTERHESSELEN 

 
orde van dienst voor zondag 11 januari 

2026 
de kleur is wit 

voorganger: ds. Pieterjan de Buck 
organist: dhr. Tinus Broekroelofs 

 
 

VOOR DE DIENST 
 
orgelspel 
 
welkom en mededelingen  

 
VOORBEREIDING 

 
aansteken van de kaarsen 
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- we gaan staan – 
 
zingen: lied 601:1 en 3 

 
bemoediging en groet 
vg:  Onze hulp is  

de Naam van de HEER,   
allen:  die hemel en aarde  

geschapen heeft, 
vg:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allen: en het werk van zijn handen niet 

loslaat, 
 
vg:  die wil wonen bij de mensen –  
allen: door de tijden heen 

zijn wij hier samengekomen 
om zijn aangezicht te zoeken, 
naar zijn Woord te horen, 
om te zingen en te bidden 
en aan tafel te worden gevoed 
met brood en wijn. 

 
vg:  Nu het voor de laatste keer is 

dat wij als Hervormde 
Gemeente Oosterhesselen 
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hier samenkomen,  
bidden wij U: 

allen: Wees in ons midden 
  en ga met ons mee  

de toekomst in. 
 
vg.:  Genade, barmhartigheid  

en vrede 
zij u van God, de Vader, 
en van Jezus Christus,  
onze Heer. 

allen:  Amen. 
 
zingen: lied 601:2 

 
- we gaan zitten - 

 
kyriegebed 
 
zingen: lied 286 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
gebed 
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bijbellezing: Matteüs 3:13-17 
 
zingen: lied 518:3 en 4 (beeldgedicht) 
 
overdenking 
 
orgelspel 
 
zingen: lied 976 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
BEVESTIGING VAN MIA VELTROP TOT OUDERLING 
*enkele inleidende woorden 
*zingen: lied 833 (Nederlands) 
*vervolg inleiding 
*Mia wordt geroepen 
*vraag aan de kerkenraad 
*voorganger: “…….Loven wij de Heer”.  
allen: “Wij danken de Heer, onze God”. 
*vragen aan Mia 
*Mia antwoordt, knielt en wordt bevestigd 
*voorganger: “Gemeente, dit is uw nieuwe 
ouderling. Wilt u haar in uw midden 
ontvangen en haar samen met alle andere 
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ambtsdragers hooghouden in haar taken ten 
dienste van de gemeente?”  
allen: “Ja, dat willen wij van harte”. 
*zingen: lied 362:2 en 3 
 
een nieuwe kaars wordt aangestoken, 
daarna zingen we lied 362:1 
 
mededelingen diaconie 
 
gebed (*voorbede *stilte *zingen: ‘Onze 
Vader, bron en licht’  - muziek en tekst  van 
Hindrik van der Meer en Eppie Dam) 
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En nog bidden wij met smart, 
laat uw rijk op aarde komen; 
bind uw wil ons op het hart 
en wij ademen volkomen. 
 
Reik ons brood voor alledag 
en vergeef wat wij misdeden, 
zoals onze hand vergaf 
wie tekortdeed in ’t verleden. 
 
Hoed ons voor de diepe nacht, 
leid ons niet op blinde paden; 
red ons, zijn wij in zijn macht, 
uit de handen van het kwade. 
 
Onze Vader, want Gij zijt 
meer dan alle aardse namen, 
groot in kracht en heerlijkheid, 
tot in alle tijden. Amen. 
 
inzameling van de gaven 
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slotlied: ‘De kerk is waar mensen Gods 
liefde bezingen’ (uit: liefste lied van 
overzee, deel 2, nr. 7) 
 

 
 
2. De kerk is waar men zich door liefde 
laat leiden 
en leeft van vergeving, voor een nieuw 
begin; 
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook 
gekomen, 
waar ieders verleden een toekomst 
hervindt. 
 
3. De kerk is waar mensen van harte op 
zoek gaan 



 8 

en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn. 
Zij leven de boodschap van troost en van 
vreugde, 
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en 
verblijdt. 
 
4. De kerk is waar mensen Gods liefde 
bezingen, 
wij weten ons door hem gewild en 
bemind. 
De kerk is waar wij in het voetspoor van 
Christus 
die liefde bewijzen aan elk mensenkind. 
 
heenzending en zegen 

 
uitleidend orgelspel 
 

na de viering ontmoeten we elkaar  
bij een kopje koffie of thee 

 


